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Deze fietsroute heeft alles in zich als het gaat om afwisseling tijdens de route. U komt bijvoorbeeld 

door ‘t Gooi waar u kunt genieten van de gezellige plaatsen en prachtige huizen. Daarna voel u zich in 

Baarn de koning te rijk want de koninklijke familie heeft hier een grote historie en de kwalitatief 

hoogstaande horeca heeft haar deuren altijd voor u open staan. In Bunschoten / Spakenburg kunt u 

in het oude vissersdorp genieten van gerookte paling en nadat u bent overgestoken vanaf de Zeedijk 

geniet u langs het Eemmeer van de prachtige natuur. Hier komt u onder meer voorbij het eiland 

Dode Hond dat zijn naamgeving dankt aan de hond die hier bij de aanleg in drijfzand verdronk. 

Tegenwoordig noemt de lokale bevolking het eiland ook wel Vogeleiland vanwege vele vogels die 

hier landen. 
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